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içindeki 
ÇOCUĞU 
dinle 


s çok eğlenerek, en keyif 
hazırladığımız eklerden 
bebi çok açık değil mi? 

r hepimizden daha 
yaratıcı, görmesini bildiğinde pek 
çok manada ilham kaynağımız 
(illüstrasyonlar Başak Ağaoğlu 
buna harika bir örnek, sayfa 
22'deki habere dikkat). Günlük 
koşuşturma ve sorumluluklar 
yüzünden ebeveynler belki 
olaya tam (ve sadecej bu açıdan 
bakamıyor olabilirler, çok anlaşılır 
bir durum. Yani açıkçası çocuk söz 
konusu olduğunda bize en keyifli 
kısmı kalıyor: Stil önerilerinde 
bulunmak, güncel sorunlardan 
bahsetmek (dijital çağda çocuk 
yetiştirmenin tuzakları ya da 
tehlike çanları çalan çocuklarda 
obezite meselesi gibi), en yeni 
çocuk kitaplarını duyurmak, 
çocuk modasından ve hatta bu 
alandaki gittikçe daha fazla ilgi 
gören “couture”den bahsetmek... 
Kaldı ki, tüm bunlara ilaveten 
günümüzün minikleri potansiyel 
dergi okuru, onlar ve onlara dair 
her şey bizim için kıymetli. Umarız 
bu ekin sayfalarına taşıdığımız 
konu, öneri ve çekimlerden en 
az bizim kadar keyif ve fikirler 
alırsınız. 
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Alışveriş 

Çocuk modasıyla ilgili bilmeniz 
gereken her şey burada. 
Alışverişe çıkmadan 
önerilerimize göz atın 


Dijital bağımlılık 
Z kuşağının internet ve sosyal 
medya bağımlılığı 


Altı çocuk markasıyla 
tanışın 

Çocukların ihtiyaçlarına göre 
tasarım yapan 6 “couture” marka 
karşınızda 


Sakin ve masum çizgiler 
İllüstratör Başak Ağaoğlu yeni 
çocuk kitabını anlatıyor 


Çocuklar safaride 

Kenya'yı çocuklarla ve onların 
neşeli ve şık stilleriyle keşfetmeye 
ne dersiniz? 


Kırmızı alarm: obezite 
Tehlikeli hallere varmadan 
obeziteyi nasıl engellersiniz? 


Minikler okusun diye 
1979'dan beri hikayeler yazan 
Zuma Rossdale'a çocuk 
kitaplarını konuştuk 
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Back to school. 


Forward with superdenim. 
#gaptoschool 
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ELLE Kalışveriş Z 


Tüylü şapka, 
HELENA BERMAN 
LONDON/BEYMEN, 
1395. 


AN yı 4 > 
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i 
Deri ceket, 
MANGO, 1299. 
Simli tayt, 
MISSONI/ BEYMEN, 
11425. 


Desenli tayt, 
H&M, 159.95. 


Deri şort, 


MANGO, 199.99. 


FUN E FUN 


n 


ği SİNERJİK | 
SI ÇAG gp 


Siber kızlar okul stili 
kurallarını yeniden 

NEN ERAJ” 

BEYMEN, 1575. y azıy or. 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


» Gümüşrengi 


yelek, 
H&M, 189.95. 


Simli sırt çantası, 


ZARA, 189.95. 


Etek, 
CHLOE/BEYMEN, 
DOOR 


Zımbalı sportif 
kısa bot, ZARA, 


109.95. 


1 O d BENETTON, 199.99. 


Baskılı şapka, FABRIC 
FLAVOURS KIDS/HARVEY 
NICHOLS, 1110. 


Çizgili pantolon, 


Mw MANGO,*7995. 
. | 
14 
© 


Kamuflaj desenli 
sırt çantası, ZARA, 
179.95. 


SÜPER 
COOL” 


Sezonun süper çocukları 
Sişme men, o Tahat ve havalı stilleriyle 
49 99 her zamankinden hızlı 
koşuyor. 


HAZIRLAYAN: OĞUZ EREL 


Fermuarlı sweatshirt, 


H&M, 169.95. 


Yanları şeritli 
eşofman, 

DOLCE&GABBANA/ 
BEYMEN, 1910. 


Sportif bot, 
ZARA, t109.95. 


Baskılı tişört, 
COURAGE&KIND/ 
BEYMEN, 1215. 


Dijital saat, 
XONİX/ 
SAAT&SAAT, 


aI a 1 1 | 1150. 


ELLEĞ bakım 
< 


Minik beyefendilerin ve 
küçük hanımefendilerin 
de bakımlı ve güzel 
olmaya hakkı var. 
Çocukların ve bebeklerin 
hassas ciltlerine ekstra 
nem veren, mis gibi 
kokmalarını sağlayan özel 
ürünlerle bakım ritüelleri 
çok keyifli olabilir. 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


| 


HEM NEM, ME — 


Mis gibi kokmak çocukların da 
PARLAKLIK hakkı. Özellikle kız çocuklarının 
Dalin, doğal yağlar en sevdiği karakterlerden 
içeren yeni “Doğanın biri olan Hello Kity Avon'un 
3'lü Dokunuşu” bebek 


çocuk serisine ilham kaynağı 
yağlarıyla bebekler 


olmuş. Hello Kitty Candy 
kadar büyüklere de hitap Dream parfüm, hafif ve 
ediyor. Cildinde bebeksi temiz kokusuyla çocukların 
yumuşaklığı ve parlaklığı kendini çok daha bakımlı 
arayanlar için önerilen 


hissetmelerine imkan tanıyor. 
bebek yağları yeşil ve 


turuncu şişe olarak farklı 
yağ içerikleri sunuyor. 


— pi 
OKULDA / 7“ MİNİKLERE ÖZEL 
FERAHLIK ( Atedem 


Prsventive Doğumdan itibaren çok 
Okul dönemi başlarken la kuru bir cilde sahip ve 
“Hayatın Kokusu” yoğun cilt kuruluğu görülme 


serisinde yer alan ardıç, riski yüksek yeni doğan 


MİS GİBİ 
Çocuklara kişisel bakımı 
sevdirmenin alternatifli yolu 


iği çizgi fi ölü i ve bebeklerin cildini 
onların sevdiği çizgi film ahçe gülü, hanımeli, bebekl Id 
karakterlerinden geçiyor. | p incir, lavanta ve sığladan Gine syn nemlendirmeye yardımcı 
Böylece hem temizleniyor, oluşan eşsiz kokuları her stem olan Bioderma Atoderm 


hem eğleniyor, hem de mis 
gibi kokuyorlar. Meyvemsi 
notalarıyla ferahlatan 
Oriflame Disney Cars parfüm 
erkek, Disney'in Moana 
karakteri de kız çocukları 
için bu tarz ürünlerden 
sadece ikisi. 


“ Pr&ventive, annelerin 
ven AĞN kurtarıcı ürünü oluyor. 

bir öneri var. Kendini Dokusu ve hafif kokusuyla 
tazelemek isteyenler | bebeğinizi rahatsız etmeyen 
seride yer alan bu mini Ü Zöömie sazrvo ürün, cilt tarafından 

boy ürünleri daima anında emiliyor. Üstelik 


yanında bulundurabilecek. hem yüz hem de vücut için 
kullanılabiliyor. 


daim yanında taşınmak 
isteyenlere Selin'den güzel 


ardıç 
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GENÇ ODALARINDA ZİLLER İNDİRİM İÇİN ÇALIYOR! 


12 aya varan 


ödeme avantajı 
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Skiden büyüklerimiz “Çocuklar'kolk 
mekle doğar” derlerdi. Şimdilerdeyse adeta ta 
Şuyorlar. Hatta telefonun kilidini açabiliyor veya bir 


müzik uygulamasıyla Rihanna'nın videosu üzerinde “ 


oynayabiliyorlar. Bunu daha alfabeyi öğrenmeden yap: 
maları teknolojiyi iyi yönde kullanma kapasiteleri oldüz 
gu anlamına gelmiyor. 


Teknolojinin kullanışlı ve gençlerle iletişim Kur” © 
mak adına önemli bir araç olduğu yadsınamaz bir ger” 


000 yılı 

sonrasında, 
yani siz daha 
internele 
o ağlanırken ve 


cep telefonuyla 


mesajlar 


ok ebeveyni bulaşıcı hastalıklardan 
ıtuyor. Kızlarının sosyal medya pi ol 
normal olduğunu ama kendileri 
h korktuklarını itiraf eden kadınlâ 
Z ebeveynlerin tanımadığı bir dü 
glerine izin vermek kolay değil, Bu O 
#olmadan ve yüzme öğretmeden suy. a 
yor. “Ben bundan pek anlamıyorum”dü 


“bU aşamada bir işe yaramıyor. 


FOTOĞRAFLAR: STEPHANIE RAUSSER, JAMİE CHUNG-TRUNK ARCHİVE, GETTYIMAGES TÜRKİYE İSPANYOLCA'DAN ÇEVİREN: MAJOR TRANSLATING 


Alcala de Henares Prfncipe de Asturias Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Abigail Huertas, “Bu konuda bilgi edinmek gerekiyor” diyor. İna- 
nın, bunun için zeki ama anti sosyal olmaya gerek yok. 


ÇOCUKLAR İNTERNETİ GÜVENLİ ŞEKİLDE 
KULLANIYOR MU? 


Bizler teknolojinin en büyük hediyelerinden olan 
televizyonla büyüdük. Çocuklarımızsa (onların deyimiyle) “bu aptal kutu”yla pek ilgili değiller. Ofcom'un 
(Birleşik Krallık'ta telekomünikasyon kurallarını koyan 
kurum) yayınladığı “Çocuklar ve Aile Raporu”, 2016 
yılında en çok görülen vakanın beş ve 15 yaş arası çocuk ve gençlerin televizyon izlemekten daha çok internet başında vakit geçirmeleri olduğunu açığa çıkarıyor 
(haftada 15 saat). 12-15 yaş arasındakilerin yüzde 87'siy- 


DURU 


ir 


DUYGU 
BOZTEPE 
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le beş ve yedi yaş arasındakilerin yüzde 54'ünün Youtube 
kullanıyor olması muhtemel. 
Eskiden çocuklar sokak- 
ta oynarlarken anne ve babaları trafik ışıklarını doğru 
kullanmaları veya tanımadıkları kişilerden şeker almamaları konusunda endişelenirlerdi. Şimdilerde, 
birçoğu daha farklı bir tutum takınıyor: Çocuklarının daha güvenli bir yerde 
olduklarını düşünerek rahatlıyorlar. Uluslararası Ruber Hastanesi Pediatrı Dr. Maria 
Angustias Salmerön Ruiz, “Bilgi edin ve kendini geliştir” tavsiyesi veriyor ve ekliyor: “Onlar burada bilge 
olamazlar. Bir şeyleri kullanmayı biliyorlar ama bunu 
güvenli bir şekilde yapmaları imkansız.” Ve internette gezinenler (yetişkinler) için Pozitif Disiplin Eğitmeni 
Elena Huarte-Mendicoa bir uyarıda bulunuyor: “Bizden 
örnek aldıkları davranışlar konusunda şikayet ediyoruz. Önemli olan, bizi kaç kere elektronik bir alete yapışmış durumda görüyorlar?” 


“ÇOCUĞUNUZUN INSTAGRAM HESA- 
BINI TAKIP EDİN” 

Çocukların internet kullanırken denetlenmesi çok 
önemli bir konu. Sosyal ağ kullanımı uzmanı Esther 
Aren (©chicageo68), yetişkinlere sanal zorbalıkla ilgili bir şey fark ederlerse mutlaka polise başvurmalarını tavsiye ediyor ve şöyle devam ediyor: “Sosyal ağlara 
güven duymuyorsanız veya o gün yanında olamayacaksanız çocuğunuza akıllı telefon vermeyin. Birlikte 
hareket etmek gerektiğini unutmayın ve her gün neler 
paylaştığı konusunda onu takip edip ona yol gösterin. 
Çocuğunuzun Instagram hesabı varsa, siz de onu takip edin. 17 yaşında bir çocuğa ehliyeti olmadan kim 
bir araba veriyor? Kural koymaktan, sınırlamalar getirmekten vazgeçmeyin. Akşamları ya da sofradayken 
aileyle iletişime saygı çerçevesinde çocuklarınızın internet kullanmalarına karşı çıkın. Hayatlarında olan bitenleri tamamen sosyal ağlara yüklememeleri, gerçek 
dünyada tanımadıkları kişilerle iletişime geçmeme konusunda onları uyarın. Siz de bu şekilde hareket edin 
ve onlara örnek olun.” 


OYUNUN KURALLARI 

Kuralları yetişkinler koyar ama asıl önemli olan 
nokta, onların aile içinde benimsenmesidir. Çocuk 
ve Ergen PsikiyatrHuertas'ın sözlerine kulak verelim: 
“Anne ve babaların çocukların şifrelerini bilmeleri ve 
her an kullandıkları ağlara göz atıyor olmalarında fay- 
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Klinik Psikolog, Pedagog, Oyun Terapisti ve 
Akademisyen Sevil Yavuz , dijital bağımlılık 
konusunda ebeveynleri uyarıyor ve çağın 
hastalığıyla savaşmanın yöntemlerini 
aktarıyor: 


DİJİTAL BAĞIMLILIK BELİRTİLERİ “Çocukların kendilerine 
ayırdıkları zamanın çoğunluğunu dijital cihazlarla 
geçirmesi, arkadaşlarına vakit ayırmamaları, süreli 
sosyal medyayı kontrol etmeleri ya da her fırsatta 

bağımlı oldukları oyunları oynamaları, oyun oynarken 

ya da bu cihazlarla meşgulken dış dünyadan tamamen 
soyutlanmaları, aileyle ilişkilerinin bozulması ve okul 
performansının düşmesi; bağımlılığın belirtileri arasında 
yer alır.” DİJİTAL BAĞIMLILIĞI SINIRLAMANIN YOLLARI 
“Çocukların bağımlı olmasını önlemek için onları 
mümkün olduğunca geç yaşta bu cihazlarla tanıştırmak 
gerekiyor. Çocuklara yaşlarına göre bu cihazlarla 
meşgul olma süresi sınırı koyabiliriz. Örneğin çocuğun 
programına göre birlikte bir plan yapabilirsiniz. Bunun 
dışında bu cihazlara yaşına uygun olmayan içeriklere 
erişmesini engelleyecek programlar yükleyebilirsiniz. 
Özellikle mesajlaşma gruplarıyla çocukların nasıl 
istismar edildiğinin üzücü haberlerini çok duyar olduk. 

Bu nedenle çocuklarla hep iletişim içinde olmalı, neler 
yaptıklarını kontrol etmeliyiz.” SPOR VE SANATIN 
ÖNEMİ “Ben ebeveynlere çocukların yeteneklerini 

keşfederek onları bir alana yönlendirmelerini 
öneriyorum. Çocuk sevdiği bir aktiviteye katılırsa hayatı 
sanal olmaktan çıkar. Çocukları parka götürmek, 
doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak, kendi 
dijital işlerinizi onların yanında yapmamak, çocukların 
oyun oynamalarına izin vermek, sosyal ve özgüveni 
yüksek bireyler yetiştirmenin püf noktalarından.” 
İNTERNETTEKİ TEHLİKELERE KARŞI NE YAPMALI? 
“Çocuğunuzun internette hangi tehlikelerle mücadele 
ettiğini bilemezsiniz. Dolayısıyla çocuğunuzun 
davranışlarını gözlemleyin ve her zamankinden çok 
farklı davranıyorsa mutlaka profesyonel destek alın. 

Kurduğunuz güvenli ilişki onu tehlikelerden korur. Çocuk 
koşulsuz sevildiğini hissederse sizle dertleşmekten 
çekinmeyecek ve hayatını tehdit eden bir durumu 

sizle paylaşacaktır. Özelikle ön ergenlik dönemindeki 

çocukların (8-12) daha fazla tehlikeye açık olduklarını 
unutmayın ve onlarla her daim yakın bir ilişki kurun.” 


www.pedagogsevilyavuz.com 


da var. Çocuklar eğer bu şartı kabul etmiyorlarsa, o 
zaman internete girmemeliler. Gizli bir şekilde kullanım ve zaman sınırlaması bulunmaması da tehlikeli olabilir.” 

Peki tableti ellerinden aldığınızda ortaya çıkan öfke 
nöbetlerini nasıl kontrol altında tutabilirsiniz? Uzmanlar otokontrolü öğretmenin öneminin altını çiziyorlar. 
(PES) Sağlık ve Duygu Psikolojisi Kurumu psikoloji ve 
psikolog pedagogları Elena Marfa Ruiz Sancho ve Lara 
Salguero Lucas, “Kullanımı sınırlandırdığınızda bir hayal kırıklığı oluşabilir çünkü zevk aldıkları şeylerin sınırsız olmadıklarını görecekler” diye anlatıyor. “Bir ay 


— 


LLLE Asi 


w- 


Altı çocuk markasıyla 
tanışın! 


vV > Çocuk ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarına 
J N göre tasarım yapan, sadeliği, rahatlığı, 
# a yalın bir stili ve kumaşlarda doğallığı 
. o © fazlaca önemseyen 6 farklı çocuk 


ya << markası ve yetenekli tasarımcılarını 
sayfalarımıza taşıyoruz. Baktıkça 
yeniden çocuk olmak isteyeceksiniz! 


YAZI: SELİN MİLOŞYAN 


« . ESRA ALKAN ve ELİF DAÇE 
k © uy © Kids Living etc Kurucu Ortakları ve Mimar 
Ü kidslivingetc.com 


o 
. a 
*ş> Minimal ve yalın 
pa 
Markanın ortakları bir Jkil 
Esra Alkan ve Elif 
Daçe, “Çocuklar MİMARLIKTAN TASARIMA “Kids Living etc, Mimarlık 
Meli iğ şok Fakültesi'nde aynı sıralarda yıllarca birlikte dirsek 
güzel varlıklar, e R 
— dolkyisiyla çürütmüş ve ilk bebek heyecanlarını da yakın 
O ii GEEK taşıdıkları zamanlarda beraber yaşamış anneler tarafından 
elbiselerin basit ve 2016 yılında kuruldu.” MİNİMAL ODALAR, SADE 
sade olması çok ELBİSELER “İskandinav stili, fonksiyonel ve minimal 
iz daha hoş” diye bir yaklaşım, tasarladığımız çocuk odalarına ilham 
E anlatıyor markanın veriyor. Sade mobilyalar, duvarlarda beyaz, pembe, 
© felsefesini. 


somon, mavi ve mint yeşili gibi sıcak ve soft renkler 
bize rehberlik ediyor. Kids Living etc bünyesindeki, 
Banu Yüce'nin tasarladığı Minimom markalı kıyafetler 
de aynı yalın felsefenin izinde yaratılıyor. Kıyafetlerin 
en önemli özelliği, yetişkinlerin tercih ettikleri renklere 
ve çocukların içinde rahat hissedebilecekleri doğal 
kumaşlara sahip olmaları. Kıyafetlerin hem anne hem 
de çocuk açısından kolay kullanılabilmesi, rahatça 
giyilip çıkarılabilmesi de çok önemli.” PEMBEDEN 
SIKILANLAR BURAYA “Pembelerden sıkılanlar için 
hardal, haki, siyah, lacivert gibi renkler öne çıkarken 
genellikle düz ya da kendinden dokulu, keten, pamuk 
ve yün gibi yüzde 100 doğal kumaşlar kullanılıyor.” 


hi NI > 


Çocuklara özel 
dikim yapan 
Ebru Danyal, 

sade kıyafetleri 

süslü detaylarla 
harmanlamayı, 
vintage 
aksesuarlarla 
zenginleştirmeyi çok 
seviyor. 


EBRU DANYAL 
ED Baby&kKids Couture Kurucu ve Tasarımcısı 
©ebrudanyalshop, ebrudanyal.com 


Kiyiye özel eğlenceli 
katarım 


MARKA HİKAYESİ “12 yıl önce markamı kurduğumda 
daha çok takı ve aksesuar üzerine çalışıyordum. Sonradan 
bebek ve çocuk 'couture' üzerine yoğunlaştım. Minik hırka 
koleksiyonlarıyla başladığım tasarım işi doğumlardaki 
kapı süsüne kadar uzandı.” KOLEKSİYONDA NELER VAR? 
“Yenidoğanla 14 yaş arası için üretim yapıyoruz. Yüzde 100 
ipek, pamuk, keten ve yün kumaşlar ve ünlü illüstratörlerin 
elinden çıkmış desenlerle kişilerin arzularına göre tasarlıyoruz. 
Tüm elbiselerimizde çocuklarımızın sağlığı için pamuk astar 
kullanıyoruz. El yapımı çeşitli aksesuarlar, vintage parçalar, 
dantel ve kurdelelerle özgün kıyafetler yaratıyoruz.” ROMANTİK 
VE EĞLENCELİ BİR STİL “Farklı desenleri bir arada kullanarak 
romantik, eğlenceli ve kimi zaman da iddialı bir stile imza 
atıyoruz. Çok süslü detayları çok sade elbiselerde kullanmayı 
seviyoruz ama hiçbir zaman çocuksu çizgimizden ödün 
vermiyoruz. Sadece erkek çocuklar için, bazen küçük adam 
imajı hoşumuza gidiyor. Özel dikim çalıştığımız için çocukların 
renklerine ve fizyonomilerine göre tasarlıyor, bir pastadan, 
bir fotoğraftan, masallardan ve hatta çizgi filmlerden ilham 
alıyoruz.” ÇOCUK GİYİM TRENDLERİ HAKKINDA Ekose, goblen, 
etnik, geometrik ve nakışlı desenlerle kadife, brokar, ipek, 
deri, kalın yünlü kumaşların sentezlendiği gözlemleniyor. Bu 
kış siyah, beyaz, gri ve kırmızı kombinlerini çok sık göreceğiz. 
Ayrıca kahve, hardal, turkuaz, bordo, sarı gibi renkler de çok 
tercih ediliyor. Bol bol tuluma, montlara, şapka ve botlara 
rastlayacağız.” TAKİP ETTİĞİ MARKALAR “Guenotte, Bobo 
Choses, Emile et Ida, Gucci, Nikolia, Bonpoint, Misha and Puff, 
Tocoto Vintage ve Dolce&Gabbana.” 
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ELLE Ks 


Tasarımların 


. zamansız ve 
d : cinsiyetsiz 
— / SERAY CENGİZ SEZER olduğunu 
V Little cc Markası Yaratici ve Tasarımcısı söyleyen Seray 
V ©littleyucca, little-yucca.com Cengiz Sezer, 
“Her sezon 


için bir tema 
belirliyoruz ve 
3-4 illüstratörle 
iş birliği yaparak 
onlardan bu tema 
çerçevesinde 
çizimler alıyoruz. 


Zamanlız, cihliyekliz. 
ve yüzde yüz doğal 


Böylece her 
OLDUKÇA YENİ BİR MARKA “Oğlum Doğa'nın rt. 
doğumuyla çocuklar için yeni bir marka yaratmaya doğuyor,” diye 
karar verdim. Little Yucca'nın ilk koleksiyonunu Şubat ekliyor. 


2017'de lanse ettim.” DOĞAL VE BEBEK CİLDİNE DOST 
TASARIMLAR “Uzun zamandır özel hayatımda da 
doğallık, yavaşlık, sağlıklı ve özenli yaşam konularına 
öncelik veriyorum. Söz konusu çocuklar ve tekstil 
olunca yarattığım tasarımların doğal ve bebek cildine 
dost olması benim için çok önemliydi. Bu sebeple 
sadece, zararlı toksik maddeler içermeyen ve sertifikalı 
organik pamuk kumaş kullanmaya karar verdim. Bana 
sorarsanız bir ürünün 'organik içerikli”, yani belirli bir 
yüzdesinin organik olması doğal ve sağlıklı olması 
için yeterli değil. Dolayısıyla kullandığım kumaşların 
yüzde 100 organik pamuk olmasına da dikkat ettim. 
Elastan kullanımı gerektiren modelleri koleksiyonlarıma 


katmamaya özen gösterdim.” 


ee , Butik üretimle çalışan | 
, Sl marka doğal kumaş, pima 
> GOZDE SARAR pamuğu ve pamuktan M 
Bebecocon Markası Yaratıcısı ve Ortağı danteller kullanıyor. "T 


©bebecocon, bebecocon.com 


: Markanın iki ortağı, renk cümbüşünün 
i çocukları yoracağını vurguluyor ve 
çocuk gelişimini destekleyen sade 
tonları önemsediklerini anlatıyor. 


AYCAN ATEŞ VE 
DANIELA STRAULI 
/Elephants Markası Kurucu 
Ortakları 
© 7elephants.kids, 7Zelephants. 
com.tr 


Yarahıcı ve özgür 
çocuklar içih 


MARKA HİKAYESİ “Ben (Aycan Ateş), iç mimarım. 
Moda dünyasında satın almacılık yapan İsviçreli 
Daniela Strauli'yle güç ve enerjimizi birleştirip kendi 
çocuklarımızın ihtiyaçlarından yola çıkarak markayı 
kurduk.” AZ, ÖZ VE YALIN “0-6 yaş için mobilya, 
tekstil ve oyuncaklar üretirken, ürünlerimizde 
doğanın renklerini, sadeliği en önemlisi işlevselliği 
baz alıyoruz. Az, öz, yalın, sade, gösterişten uzak 
ve gözü yormayan tasarımlar sunuyor, çocuklarını 
renk cümbüşüne sokmadan onları kendi yaratıcılık 
ve doğallıklarında, kendi öz kimlikleri çerçevesinde 
büyütmek isteyen ebeveynlere hitap ediyoruz.” 


AN ILGIN DALAN VE SEDA CİNER ....., 
3 Pidipidi ve Pinolini Markalarının Kurucu Ortakları .. 
©pidipidiofficial, pidipidi.com, 


© pinolini, pinolini.com 
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Za) ig oğallığın peşinde iki 


Tamamen el yapımı ve yüzde 100 marka 


deri olan Pidipidi makosenler, 
yumuşaklıkları ve elastik bantlarıyla MARKA HİKAYESİ “Çocuklarımıza kıyafet ve ayakkabı 
pratik bir kullanım Sunuyor . ararken hem doğal ve sade hem de el işçiliğine değer 
Lİ veren hiçbir yerli marka bulamayınca bu alanda 
üretmeye karar verdik.” RENGARENK MAKOSENLER Şe ;——.... 
VE PİDİPİDİ “Pidipidi, tamamen renkler üzerine mm 
kurulu bir marka. Dört farklı modelde 20 rengimiz 
mevcut. Klasik olan bej, gri ve laciverdin yanı sıra 
canlı sarılar, turuncular ve morlar, parlak altın ve 
gümüş renkleri dikkat çekiyor.” RAHAT TASARIMLAR 
VE PİNOLİNİ “Pinolini'yi yaratırken çocukların içinde 


N 


Natürel şıklığın 
peşinde olan Pidipidi 


rahat edecekleri kıyafetler yapma fikriyle yola çıktık. Baar 
Li e k N ve Pinolini, en 
Yumuşak kumaşlar, rahat kesimler ve yıkandıkça sağlıklı kumaşlardan 
solmayan ekru, gri, bordo ve hardal renkleri ön üretilirken, renkler ve 
planda. Bu sezon öne çıkan 'bootie'ler ve rengarenk desenler çocukların 


kaleminden çıkar gibi 


parkalar favori ürünlerimizden.” 
tasarlanıyor. 
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mast 
Sanki herkesin çizebileceği kadar basit fakat derinlikli çizgileriyle 


illüstratör Başak Ağaoğlu, ilk çocuk kitabını çıkardı. 


HAZIRLAYAN: SERLİ GAZER BOYACI FOTOĞRAF: DİDEM CİVGİNOĞLU 


dana'da doğup büyüyen Başak Ağaoğlu, New York'a taşınıp Fashion Institute of Technology'de moda tasarımı eğitimi alıyor. Mezun olduktan sonraki 8 sene New 
York'ta Zac Posen, Alice and Olivia, Parker, Ellie Tahari gibi markalar için çalışıyor ve daha sonra yazıp çizdiği, Penguin Random House'un yayınladığı ilk çocuk 
kitabı “The Almost Impossible Thing” Amerika'da satışa çıkıyor. Başak'la yarattığı bu dünyayı konuştuk. 
ELLE; İllüstrasyon yapmaya nasıl başladınız? 

BAŞAK AĞAOĞLU: Çocukken çizim yapmayı çok sevdiğim için resim dersleri almaya başlamıştım. Fakat hiçbir zaman sınıfımda en harika çizen kişi olmadım. Perspektifte hatalar yapar, yetenek sınavlarının en önemli 
objesi olan bisikleti bir turlu öğretmenleri tatmin edecek kadar realistik çizemezdim. Bu yüzden çizim üzerine kurulu bir kariyerde hakkım olduğunu düşünmüyordum. Bu duyguyu yenip kendi çizim tarzımla 
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çizgiler 


barışmam uzun zaman aldı. Alice * Olivia markası için 
tasarım yaparken şirketin sahibi Stacey Bendet'in yeteneğime inanıp, çizimi hayatımda ön plana koymama 
teşvik etmesiyle başladı. 

ELLE: Bu konuda bir eğitim aldınız mı? 

B.A.: Küçükken aldığım resim dersleri dışında üniversitede moda tasarımı bölümü okurken moda illüstrasyonu dersleri aldım. Fakat benim en çok şey öğrendiğim 
insanlar farklı yaratıcı alanlarda çalışan arkadaşlarım oldu. 

ELLE; Stilinizi nasıl tanımlarsınız? 

B.A.: Karmaşadan uzak, sakin ve masum. 
ELLE:Çizimlerinizin sanki herkesin kolayca çizebileceği 
ama aslında hiç de öyle olmayan bir yanı var. Bunu bilerek mi yapıyorsunuz? 

B.A.: Evet, bu benim çizimlerimde olmasını istediğim 
hassas bir denge. 5 yaşındaki bir çocuğun da, 50 yaşın- 


daki bir yetişkinin de çizdiklerime baktığında görsel olarak tatmin olmasını ama aynı 
zamanda bu tip bir şeyi ben 
de yapabilirim duygusunu hissetmesini istiyorum. Benim de 
uzun bir aradan sonra çizime 
tekrar başlamamı motive eden, 
Jean-Jacgues Sempö'ninki gibi 
kolayca çizilebilir sadelikte görünen ama o sadeliğin altında 
çok büyük emekler yatan çizimler oldu. Umuyorum ki bu 
şekilde ileride ben de birilerini eline kalemi almaya motive 
edebilirim. 

ELLE: Hangi materyalleri kullanıyorsunuz? 

B.A.: En çok kullandıklarım 
kurşun kalem ve mürekkep. 
ELLE: “Masterpiece”im dediğiniz çiziminiz var mı? 

B.A.: Şimdiye kadar hiçbir çizimim için böyle hissetmedim. Kendi kendimin en büyük kritiğiyim, bu yüzden ileride de böyle bir şey diyebileceğimi hayal edemiyorum. 

ELLE: “The Almost Impossible Thing”den bahseder misiniz? Hikaye ne anlatıyor? 

B.A.: Gerçekleşmesi neredeyse imkansız bir hayali paylaşan bir grup tavşanın hikayesini anlatıyor. Tavşanlar bu hayali gerçekleştirmek için tek başlarına çalışıp 
didinip tekrar tekrar başarısızlığa uğruyorlar. Bunun 
sonucunda yalnız başlarına çalışmak yerine bir ara- 
ya gelip güçlerini birleştiriyor, bu sayede hedeflerine 
ulaşıyorlar. 

ELLE: Neden çocuk kitabı? 

B.A.: Bunu aslında sayfalarca anlatabilirim ama çok 
fazla kişinin okumak isteyeceğini sanmıyorum. O yüzden kısa kesip yediden yetmişe herkesin yüzünü güldürebildiği ve hepimize en tatlı şekilde birçok şey öğretebilme gücüne sahip olduğu için diyebilirim. 


ELLE: New York”ta yaşamak sizi 
ve illüstrasyonlarınızı hangi açılardan besliyor? 

B.A.: Burası kendine fırsatlar 
yaratmak için insana çok fazla 
şans tanıyan bir şehir. Bu çok 
değerli. Bunun yanında birbirinden çok farklı, yaratıcı, yeni 
şeyler öğrenmeye ve öğretmeye hevesli insanlarla çevrili olmak beni en çok besleyen şeylerden. 

ELLE: Nelerden ilham alıyorsunuz? 

B.A.: Genellikle doğa ve insan 
davranışlarından. 

ELLE: Mentorum dediğiniz birileri var mı? 

B.A.: 2-7 yas arası her çocuk ve 
Penguin Random House yayınevindeki editörüm Michael Green. 

ELLE; Bir dönem modaevlerinde de çizim yapıyordunuz, 
hala devam ediyor musunuz? 

B.A.: Evet, daha önce birlikte çalıştığım markalarla için 
hala zaman zaman çizimler yapıyorum. 

ELLE: Moda ve çocukların dünyası iki zıt kutup gibi. Bu 
durumu nasıl dengeliyorsunuz? 

B.A.: Aslında birbirinden çok farklı görünseler de temelinde iki dünya da hikayeler üzerine kurulu. Ben 
ikisinin birbirini beslediğini gördüm. Şu sıralar çocuk 
dünyası benim için en ön planda, bu yüzden aldığım 
projeleri bu durumu destekleyecek şekilde seçiyorum. 
ELLE: Bundan sonra neler yapacaksınız? İlerisi için kariyer planlarınız neler? 

B.A.: Aralık ayında Penguin Random House'la yaptığım ikinci kitap Amerika'da kitapçılarda olacak. Şu an 
bir sonraki kitap için yeni fikirler üzerinde çalışıyorum. 
Umuyorum ki uzun yıllar yeni hikayeler yazıp çizmeye devam ederim. 
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ÜNLÜ ANNELER VE ÇOCUKLARI 
GAP İÇİN OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ 


ŞİMDİ OKUL ZAMANI! 


ONLAR KADINLARIN ROL M ODELLERİ, ÇOCUKLARINA VE ONLARIN EĞİ TİMLERİNE 
BUYUK BİR TİTİZLİK VE ÖZVERİYLE YAKLAŞIYORLAR. HER ANNE GİBİ ÇOCUKLARININ 


EN İYİ ŞEKİLDE YETİŞMESİNİ İSTİYOR, GELECEKLERİ İÇİN HAYALLER KURUYORLAR 
B UM U YAPARKEN DE ÇOCUKLARININ EĞİLİMLERİNE, İS z EKLERİNE SA VGI DUYUN ORLAR 
DORT UNLU VE BAŞARILI 1Ş KADINI, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GAP'IN KIYAFETLERİYLE 

OBJEKTİFİMİZE POZ VERİRKEN BU DENGELERİ NASIL KURDUKLARINI ANLATTI. 
HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL, FİGEN NALAN ÖZKAN 
FOTOĞRAFLAR: CENGİZ DİKBAŞ STYLING: MUSTAFA ORAL ÜNLÜ 
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Suna:'Laciveri kumizdöd 
skinny jean; GAP K& 


AYŞE KUCUROĞLU 


“Dil öğrenmeleri önemli” 


Suna, Kemal, Osman, Cenk ve Selma... 
Ayşe Kucuroğlu'nun beş çocuğu da 
birbirinden hareketli, zeki ve atak. Pekiyi, 
Kucuroğlu beş çocuğa birden koştururken 
kendine ve işine nasıl zaman ayırıyor? 
Onların eğitiminde en çok neye önem 
veriyor ve günlük rutini nasıl geçiyor? 
Bu, son derece yoğun anneden hepsini 
dinliyoruz: 

“Benim için çocuk eğitimindeki en önemli 
şey, onları birer birey olarak yetiştirmek 
ve bazı önemli değerleri erken yaşta 
aşılamak. Ben kitap sevdasını, kitap 
okurken altını çizmeyi babamdan 
öğrendim ve bunu şimdi de çocuklarıma 
aşılıyorum. Bir diğer en çok önem 
verdiğimiz şeyse yabancı dilleri. Taner'le 
beraber her biri doğduğundan itibaren 
yabancı dili çok güzel aşıladık. 
Hepsi Amerika'da dünyaya geldi. 
Hepsinin İngilizcesi son derece iyidir. 


Okulumuzun, onlara verdiğimiz İngilizceyi 


kaybettirmeyecek ve çağdaş bir eğitim 
kurumu olması önemliydi, öyle de yaptık. 
Okul dışında çok rahat ve özgürler. 
O yüzden okul hayatında biraz daha 
disiplinli oluyorlar. Suna dramayı çok 
seviyor, sesi çok güzel ve harika dans 
ediyor. Bunun için özel bir eğitim 
aldırmayı düşünüyoruz. Kemal'inse çizimi 
muhteşemdir. Mimar olmak istiyor ve 
eğitimine Amerika'da devam edecek. 
Cenk çok farklı bir çocuk, gözyaşımız 
nasıl akar gibi değişik sorular soruyor. 
Muhtemelen fizikle ilgili bir şey seçecektir. 
Ne istediğine erken karar veren çocuğun 
her zaman daha başarılı olacağına 
inanıyorum. Onları yeteneklerine göre 
yönlendirmek Taner ve benim en çok 
önem verdiğimiz konulardan biri. Ayrıca 
çocuklarıma empati yapmayı aşılıyorum. 
Çünkü ben her konuda empati yapan 
biriyim. Önyargısız olmamız gerektiğine 
inanıyorum. Farklılıklar güzeldir.” 


benim için 
en büyük “ 
lükstür.” 


ELLE İD VERTOR!AL 
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HÜ Beliz: Kamuflaj etek- 
ceket ve tişört, GAP. 


Aziz: Jean ve 


sweatshirt, GAP K&B. 
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BELİZ SARIYER 


“Koşullara uyum yağlıdır irledik” N 


Beliz Sarıyer, üç buçuk yaşındaki 
oğlu Aziz'le tekrar çocukluğuna 
dönmekten çok mutlu. Anne olmanın 
kendisine hayatın ne kadar basit 


olduğunu öğrettiğini belirten Sarıyer, 


bir yandan da Aziz'le yapmak 
istediği çok şey olduğunu söylüyor. 
Anlayacağınız to do' listesi hayli 
kabarık. Beliz Sarıyer, “Ama 
onunla geçirdiğim en tatlı günler 
hep plansız ve basit olanlar. Kum 
parkı mesela... Aziz çoğu şeyi ilk 
kez görüyor ve tanıyor. Benim uzun 
süredir baktığım ama göremediğim, 
bir o kadar gerçek olan şeyleri 
tekrar tanımama, onun gözüyle 
bakmama sebep oluyor” diyor. 
Mesela kumsalda kabuk toplamak, 
taş toplamak gibi... 
Böylelikle Aziz'in dünyasına 
girdiğini, çevresindeki 
olumsuzluklardan arındığını 
belirtiyor. Ta ki gerçek dünyaya 
dönünceye kadar. Aziz'in doğduğu 
günden beri hareketli bir aile olmuş 
Sarıyer Ailesi... Olabildiğince 
seyahat etmeye ve Aziz'i de bunun 
bir parçası yapmaya çalışıyorlar. 
Onlar nereye giderse Aziz de oraya 
gidiyor. Üstelik gidecekleri yerin 
çocuğa uygun bir destinasyon olma 
şartını da aramıyorlar. Birbirlerine 
ve koşullara uyum sağlamak onlar 
için yeterli. Hem Sarıyer çifti 
hem de Aziz bundan büyük keyif 
alıyor. Beliz Sarıyer, “Daha önce 
denemediğim ya da çocukluğuma 
geri dönüp Aziz'le tekrar tecrübe 
etmek istediklerimi yapıyorum. Ben 
de onunla tekrar çocuk oluyorum” 
diyor özetle. 
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Beliz Sarıyer'in en sevdiği 
şey, Aziz'le birlikte seyahat 
etmek. Sarıyer, “Uçakta 
iyi bir arkadaştır Aziz. 
Müze geziyoruz, parklara 
gidiyoruz” diyor. Bu yıl ailece 
Edinburg Tiyatro Festivali'ne 
gitmişler. Tiyatroyu çok sevmiş 
Aziz. 


7 


Aziz doğduğunda ilk yıl bakım İk 
için yardımcılarının olduğunu 
söyleyen Beliz Sarıyer, daha sonra 
çekirdek aile kalmak istediklerinden 
bahsediyor: “Biz Aziz'e değil, o 
bize uyum sağlasın istedik. Yeri 
geliyor benimle şantiyeye, armatür 
montajı yapmaya geliyor, yeri 
geliyor üniversitede sınav haftasında 
jüriye katılıyor. Bunun, onun dünyası 
için de iyi olduğunu düşünüyorum. 
Öğrencilerle maket yapıyor 
mesela... Babasıyla ofise gidiyor. 
Oranın ortamına uyum sağlaması 
gerekiyor.” 

18 aylık olduğunda Aziz yuvaya 
başlamış. İlk yıl her gün yaklaşık 
üç saat yuvaya gitmiş. Halen 
Merak Eden Çocuk Anaokulu'na 
gidiyor: “Ben çalışırken onun da 
okulda kendi hayatı ve arkadaşları 
olduğunu bilmek bana iyi geliyor. 
Biz her ne kadar Aziz'i kolay 
adapte olabilen bir çocuk olarak 
yetiştirmeye çalışsak da Aziz'in 
üçüncü senesi olmasına rağmen 
okula alışmakta ilk haftalarda 
zorlanıyor. Her şeye rağmen okulunu 
seviyor ve çok mutlu. Bunu bilmek de 
yeterli oluyor.” 

Aziz'in arkadaş edinmeyi çok 
sevdiğini anlatan Beliz Sarıyer, 
kuzenleri Sen, Mia ve Can, Sarıyer 
Ailesi'nin arkadaşları Defne ve 
Baran'ın kızları Kiraz'la çek iyi 
anlaştığını söylüyor. Hatta özellikle 


Kiraz'la yüzmeyi ayrıca seviyormuş. 
Birlikte geçirilen zamanlarda Aziz'le 
ortak hobilerinin ve ortak bakış 
açılarının geliştiğine dikkat çekiyor 
Beliz Sarıyer. 


“Kıyafetlerinin naif ve eğlenceli olmasını seviyorum. Rahat kıyafetlerden 
hoşlanıyor. Buna ben yön vermiş olabilirim.” 


Beliz: Jean etek ve gömlek, GAP. 
Aziz: Jean ve sweatshirt , 


GAP K&B. 
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Aslı: Parka, çizgili bluz ve siyah 


ASILI TANDOĞAN 


“Empaki yapmanı öğrenmeli” 


a < İl yetişmesi için elimden 
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) 552 önemli,” 
&- 7 e " 
ş , N , LA a << 
NX C : e 
ç Ale ty 


skinny jean, GAP. 
Atlas: Mavi oduncu gömleği, 


sarı yelek ve jean, GAP K&B. 


z Bence ör öleli bir i 
şinsana saygı.duymak. 
> Atlas'ın da bu şekilde? 


Henüz iki buçuk yaşında 
olan oğlu Atlas”la harika 
zaman geçiren Aslı 
Tandoğan, onun kendine 
ve çevresindekilere saygı 
duyarak büyümesi için çok 
özenli ve titiz davranıyor. 
Kendinden farklı olana her 
zaman empatiyle yaklaşan 
Tandoğan, Atlas'ın eğitim 
rutinini, planlarını ve birlikte 
geçirdiği zamanı bakın 
nasıl anlatıyor: “Atlas 
henüz çok küçük olmasına 
rağmen, davul çalmaktan 
büyük zevk alıyor. Ben de 
onu yeteneklerine göre 
yönlendirmek istiyorum. Şu 
anda kreşe başladı. Kreş 
seçiminde Atlas çok küçük 
olduğu için önceliğimiz, onun 
kendini evinde gibi rahat 
ve huzurlu hissetmesiydi. 
Kreşten geldiğinde bir saatlik 
bir davul dersi alıyor. Bazen 
yüzüyor, bisiklete biniyor 
ya da beraber yürüyüşler 
yapıyoruz. 
Evimiz bahçeli olduğu 
için mümkün olduğunca 
dışarıda zaman geçiriyor. 
Bedensel aktiviteleri çok. 
Biraz daha büyüdüğünde 
ii tenise başlamasını ve piyano 
öğrenmesini istiyorum. 
Bence profesyonel olmasa 
N da hayat boyu sporla 
GE i © uğraşmak çok önemli. Şu 
HER an çok disiplinli bir eğitim 
planlamıyorum. Daha o 
kadar küçük ki, gelecekle 


ilgili bir hayal kurmak çok 
romantik geliyor. Bizim için 
en önemli şeylerden biriyse 
dil eğitimi. Yardımcımız 
Zia, Atlas doğduğundan 
beri yanında ve Rusça 
konuşuyorlar. Okulda da 
İngilizce öğrenecek.” 
Tüm zamanını ona göre 
planladığını ve dizi 
projelerini kabul etmediğini 
söyleyen Tandoğan, 
Atlas'ı kitaplarla iç içe 
yetiştiriyor: “Atlas'ın her gün 
yatmadan önce bir ya da 
bir buçuk saat kitap okuması 
var. Küçük yaşta bunu 
benimsemesi ve alışkanlık 
edinmesi çok önemli. Atlas 
beni çok zorlayan bir 
çocuk değil, ama şımardığı 
zaman ya da suistimal 
edildiğimi hissettiğim 
zaman daha kuralcı bir 
anneye dönüşebiliyorum. 
Ben ona nasıl saygı 
gösteriyorsam, onun da 
bana saygı göstermesi 
gerekli. Kendimden farklı 
olana her zaman empatiyle 
yaklaşırım. Bazen çok zor 
olsa da elimden geldiğince 
kendimi karşı tarafın yerine 
koyarım ve ona göre, onun 
penceresinden bakmaya 
çalışırım. Birine empatiyle 
bakarsanız, kimi zaman 
onun görüşüyle ilgili hak 
verebilirsiniz ya da hak 
vermeseniz bile saygı 
duyabilirsiniz.” 
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Aslı: Çiçekli maksi şifon 
elbise, GAP. 


ELLE ADVERTOR!AL 


“Okuldan sonra genelde 
hep dışarıdayız. Evimiz 
Unig/'e yakın, oradaki 
parkı seviyoruz, ağaçlara 
tırmanıyor. Doğa aktiviteleri 
yapıyoruz. AVM çocuğu 
olmasını istemiyorum.” 


Ayşe: Siyah floral desenli 
elbise, GAP. 
Can Yeal: Pembe tül etek ve 


unicorn sweatshirt, GAP K&B. 


Ayşe: Boyfriend jean, beyaz tişört 
mbe bomber ceket, GAP. 
li 


AYŞE TOLGA 


"En önemlisi Küm canlılara tangı duyması” 


Cancan bu yıl ilkokul birinci sınıfa olarak devam etmek isterse, yani Ben dünyayı keşfetmekten büyük 
yeni başladı. Henüz onun için bir plan bir konuda uzmanlaşmak isterse bu, zevk alıyorum. Yeni yerler keşfetmeyi 
yapmış değilim. Kendi yetenekleri onun karar vereceği bir şey. Ben onu severim. Cancan da benim gibi. Biz 
doğrultusunda onu yönlendirmenin asla yarış atı gibi sınavlara sokarak, yemek seçmeyiz, aynı yerlere giden, 
en doğrusu olduğunu düşüyorum” yüksek puanlar alması için baskı aynı kıyafetleri giyen insanlara biraz 
diyerek sözlerine başlıyor Ayşe yapmam. Kendini doğru ifade eden bir üzülürüm. Kıyafetinden, düşüncesinden 
Tolga. Yaşam enerjisi ve konuşurken çocuğum var, onun yapamadıklarına dolayı bir insanı asla ayırmam ve 
parlayan gözleriyle kızı Can Yael'in kanalize olmaktansa, yaptıklarına dışlamam. Önemli olanın aynı olmak 
her şeyden önce yaşama ve canlılara kanalize olup doğru bir şekilde değil, farklıyken bir arada olabilmek 
saygı duymasını istediğini söylüyor. yetişsin istiyorum. Dünya vatandaşı olduğunu anladım. Cancan'ın da 
Onunla olan rutinini ve eğitim olmasını istiyoruz. Dünyaya, doğaya farklı olanın bizi geliştirdiği ve aynı 
planlarını anlatırken, bir yandan da ve tüm canlılara saygılı bir birey pencereden bakmamıza olanak 
kendi hayat felsefesini paylaşıyor olarak büyüyor. Benden farklı olana sağladığı düşüncesini benimsemesi 
bizimle: “Cancan eğitimine akademik her zaman sempatiyle yaklaştım. için elimizden geleni yapıyoruz.” 
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7. Baskılı tişört, bol / 
İ pantolon, 120 €, ( 
/ 
l 


*a Kotonib 


ŞAMANI 


ii Şe YEAR 
nli yağmu yk, 
3188- LAN VİN. 
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IMOGEN, makrome takım 
etek ve üst, BONPOINT. 
Yuvarlak optik gözlükler, 
MIRAFLEX. Deri makosen 
ayakkabılar, GALLUCCI, 
145 €. 


LIYA, kolları fırfırlı 

beyaz elbise, PETIT 
BATEAU. Renkli ponponlu 
sandaletler, IL GUFO, 

İ 145 €. 


HARRY, Koton ceket, 
gömlek ve pantolon, BOSS. 
«Spor ayakkabılar, PRIMIAL. 
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“ : MATEO Kareli koton Zir 
ie kazak, FUB. Yâkası aplike 
detaylı beyaz gömlek, 
CARREMENT BEAU, 45 €. 
” Kontrast bâskıli bermuda 1 4 
KA | sor NVIN, iie w di 
— “Beyaz derifspor ayakkabı, eğ” 
ere “< .”, NATURINO. o. 
N N h 
YA Çiğek detaylı denim gi 
elbise, FENDİ, 500 €. “3 
Rugan sândâletler, MARNI 
JUNİOR SU YOOX.COM 
3 O RIGBY - 
Ferm rliNyağmurluk, şe 
j *STONE ISEAND JUNIOR, 
238 €Bermuda “şort, gir 
; 100 €, Oxford gömlek Pal 
15 SO6AVRO, ikiside HITCH- dik: 
: 7 HIKER. Ayakkabılar, 
39 €. UNITED'COLORS OF v 
BENETTON. o 


HITALU Geometrik”d İİ 

oton”elbi WON A, ' 

249 €. Renklirdem << 
DOLCE& GABBANA" 


Afrika'nın doğasını 
keşfederken gözde 

rengimiz Haki. Safari 
şapkaları kombinlerdeki 
en büyük zenginliğimiz. 


HARRY, Koton 
gömlek ve koton 
pantolon, ikisi de 
OVS. Beyaz deri 
spor ayakkabılar, 
PRIMIGI. 


Ba; 
Ya 


Er 


EA 


ya 


a 


ise, soz 


MALKIA 
İpek elbis 


Çok renkli 
şapka, NOE&ZOE 


LANVIN. 


SABA 

Beyaz koton gömlek ve beyaz koton 
pantolon, 47 €, her ikisi gi PLEASE 
KIDS. Büyük hasır şapka, MİSS 
GRANT EASY&CHIC. 


SABA 


MATEO 

il Ceket, 78 €, SARABANDA. Mavi 
j koton gömlek ve sarı bermuda 
antolon, 

£ 49 €, her ikisi de TIMBERLAND. 
Kemer, IL GUFO. Yeşil ayakkabılar, 

RIVIERAS LEISURE SHOES. 

AIMEE 


Düşük omuzlu, minik üst, SCOTCH 
R'BELLE. Dikey çizgili pantolon, 
32,90 €, MAELE. Ananas desenli 
espadriller, 59,95 AVRO, GIOSEPPO. 


TN-2400 
11C-3000 


7 PASS 


: “ARNA 
Koton gömlek, 102 €, lacivert bermuda şeft, 
107 €, her ikisi de AVIERO martını 1 CLASSE 

JUNIOR. Şapka, Vintage. Kemer, CHİCCO. 


Sarı ayakkabılar, 96 €, RIVIERAS LELSURE 
SHOES. 


dl AMANI 
- Baskılı tişört, YPORGUE. Kareli şort, 
“ADOUUOD KIDS; Vi zgili çoi 


e : 
it, söze, ŞİLA MCCARINE 
«Safari koton-şapkösve Jdisfik 547“ 
yağmiür botlatı, Vintage. p 


Çiz e 4, 
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SABA 


Baskılı mavi tişört, YEN 7 
53 €, MOSCHION Mİ 
KID TEEN. Siyah 7 
çerçeveli güneş / 


gözlüğü MAVITRA, pi 1 
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/ Spor ayakkabılar, . 
“5 “ DSAUARED2, k 
Ç “ vi 


IMOGEN 

Desenli tulum, 36 €, 
TUC TUC. Hasır çizgili 
şapka, BONPOINT. 
Yağmur çizmesi, 
HAVALANAS. 


MATEO 

Yeşil hırka, 136 €. 
Bermuda, 94 €, 

her ikisi de IL GUFO. 
Yağmur çizmesi, 
HAVALANAS. 


G, | Gk 
4 .. 


IMOGEN ili 


IMOGEN 

Koton bluz, 32 €,LIU 

. JOJUNIOR. Şort, 
69 €, HU JO JUNİOR. - 

Sandaletler, MARNI 

JUNIOR. 


, HARRY 
> Gömlek, GUISGUIS 
STEFANO CAVALLERI. 
Pantolon, 16,99 €, 3 
OVS KIDS. Çorap, N 
GUCCI. Deri spor 
ayakkabılar, PRIMİGI, 


«Mekan Fairmont Mount Kenya Safari > 


meli 


Vali kbeslenme' 


/ i l 


Çocuklarda obezite artık Türkiyede de tehlikeli boyutlara varmaya 


başladı. Biz de bu konuda annelerin ve ailelerin neler yapabileceğini, 


nasıl önlemler alabileceğini merak ettik. Konuyu Diyetisyen Emre 


bezite, 
nan enerjid 


en besinlerle alınan enerjinin, harca- 
a olmasından kaynaklanıyor ve vüağ miktarının da fazla olması şeklinyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte 
de çocuk ve adölesanlarda (ergenlik çağınocuklarda) en yaygın görülen beslenme sorunu 
olarak biliniyor. Günümüzdeyse hızlı bir artış gösteren büyük bir tehlike. Neden mi? Çünkü çocuklarda ve adölesanlarda vücut yağlanması büyüme, cinsiyet gibi faktörlerden etkileniyor. Bu nedenle çocuk 
ve adölesanlarda obezite tanısı yetişkinlerden farklı 
olarak yaş ve cinsiyet faktörlerinin göz önüne alındığı persantil eğrileri denen çizelgeler yardımıyla yapılı- 
A “di Değerlendirmeden önce bireyin boy ve kilosunun 
ölçülmesi buradanYöla çıkarak da vücut kitle indeksi 


— 


gez 


- 
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Uzun'a danıştık, en önemli detayları sayfara taşıdık. 


HAZIRLAYAN: ESRA ÖZÜBEK 


(BKİ) denen hesaplamanın yapılması gerekiyor. (BKİ- 
AĞIRLIK (kg) * BOY (cm)2). Bu hesaplama oldukça basit. Yaşına ve cinsiyetine göre 95 persentilin üzerinde 
olan çocuk ve adölesanlar obez sınıfına dahil ediliyorlar. 85-95 persentil arasında olan çocuklar kilolu olma 
riski taşıyanlar, 5-85 persentil arası olanlar normal, 5 
persentil altı olanlarsa düşük kilolu sınıfına dahil ediliyorlar. Sonuç olarak, obezite, çocuğun psikolojik ve 
sosyal gelişimi için en büyük tehditlerden biri. Bu yüzden takibi çok önemli. 


GEREKLİ OLAN BESİNLER 

Sebzeler: Çeşitli sebzeler, çocukların sağlıklı olmasıiçin ihtiyaç duydukları besin maddelerini ve lifleri almalarına yardımcı olur. 


Süt: Düşük yağ (yüzde 1) veya yağsız süt tercih edilebilir. Çocuklar ve gençler güçlü kemik, diş ve kas için 
sütte bulunan kalsiyum, protein ve D vitaminine ihtiyaç duyar. 

Tahıllar: Kepekli tahıllar, B vitamini, mineraller ve 
lifleri daha dolgun hissetmelerine yardımcı olur ve böylece okulda konsantre olabilmek için uyanık kalırlar. 

Protein kaynağı besinler: Et, kümes hayvanları, 
balık, kuru fasulye, bezelye, yumurta, fıstık ve tohumlar protein ve demir dahil olmak üzere birçok besin 
öğesini içerir. Porsiyon boyutları, çeşitli sınıf gruplarındaki çocukların beslenme ihtiyaçlarına dayanır. 

Meyveler: Her okul öğle yemeğinde sebze ve meyveler bulunur. Sunulan meyvelerin yalnızca yarısının 
Yo 100'ü meyve suyu olabilir, çünkü bütün meyveler ve 
kesme meyveleri daha fazla lif içerir. 

Mide kapasitesi küçük olan çocuklar için hacimce 
az, enerji açısından yüksek olan yağları (fındık, ceviz, 
tereyağ, zeytinyağı) tercih etmeli. 


OBEZİTENİN ARTMASININ NEDENLERİ 


Teknolojinin artması, her alanda fiziksel aktivitenin azalması, ayaküstü beslenme (fast-food), hızlı tüketilebilen sağlıksız besinlerin karbonhidrattan ve rafine şekerden zengin olması, bitkisel liflerden fakir ve 
aşırı yağlı beslenme alışkanlığı gibi birçok nedeni var. 


BESLENME ÇANTASINDA NE OLMALI? 
Kahvaltının, büyüme dönemindeki çocuklarda 
günlük enerji ve besin gereksinimine katkısı- 
nın yanında, okul başarısı üzerine de etkisi 
bulunmakta. Çünkü kahvaltı yapmayan ço- 


okullarıla vağlıklı 
berlenme 


......................e............. 
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cukların derste konsantrasyonları azalmakta, verilen 
bilgileri sonradan hatırlama performansları düşmekte. Kahvaltının beyine enerji sağladığını ve öğrenmeyi 
olumlu yönde etkilediğini unutumamak gerekiyor. 
Beslenme çantası içindeyse hem kolay taşınabilen, 
hem de besleyici değeri yüksek besinler bulunmalı. 
Örneğin; 

Ceviz: İçerisindeki Omega 3 beyin gelişiminde 
çok önemlidir. Çünkü lif içeriği bağırsak hareketlerini 
hızlandırıyor. Ayrıca içindeki yağ, şeker ve proteinden ötürü güzel bir enerji kaynağı. 

Süt: Yaşamsal önemi olan amino asitleri ve yağ 
asitlerini bünyesinde bulundurur. Laktoz sütün tek 
karbonhidratı. Sadece sütte bulunur, beyin ve sinir 
gelişimi için önem taşır. 

Peynir: Ca ve P olmak üzere mineral maddeler, ” 
sinir sistemi faaliyeti, kemik, diş ve kan oluşumu açısından önemli. Süt yağı bakımından da zengin olan 
peynir, hem serbest yağ asitlerince, hem de yüksek 
değerli doymamış yağ asitlerince yüksek bir oran 
gösteriyor. 

Yumurta: Yumurta en yüksek değerli protein 
kaynağı. Ayrıca içerisinde yüksek miktarda A, D, E ve 
B vitaminleri de barındırıyor. 


EGZERSİZ 

Tüm bu beslenme düzeninin yanında egzersizler 
de çok önemli. Özellikle adölesanlar için ebeveynlerin egzersiz ve beslenme konusundaki yapıcı önerileri ve motivasyonu da ayrıca önemlidir. Bu grupta 
yürüme ve koşu önerilmekle birlikte adölesanlar 
tarafından genellikle tercih edilmez. Alternatif 
olarak dans, basketbol, bisiklete binme, paten 
veya oyunsal aktiviteler önerilebilir. Çocuklar için ilk kural aktivitenin eğlenceli, 
zevkli ve ödül içeren tarzda olmasıdır. 


ÖNLEMEK İÇİN NELER 
YAPILMALI ? 

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve 
UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 
yayımlanan çeşitli dökümanlar- 
da 6 ay tek başına anne sütü verilmesinin, 6. aydan sonra emzirmenin 
sürdürülmesiyle birlikte güvenilir ve uygun kalite ve 
miktarda tamamlayıcı besinlere başlanılmasının ve 2 
yıl emzirmenin devam ettirilmesinin kısa ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtilmiş. Bununla birlikte fazla ağırlık kazanımına neden olan yemek yeme ve fiziksel aktiviteyle ilgili 
olumsuz davranışları olumlu yönde değiştirmeyi veya 
azaltmayı, olumlu davranışlarıysa çocuklar için sağlıklı besinlerle pekiştirerek yaşam biçimi haline getirmeyi sağlayarak da çocuklarda obeziteyi önleyebiliriz. 


A 


EMRE 
UZUN 


Uzun yıllardır çocuklar için hikayeler yazan Zuma Rossdale'la yeni 
kitaplarını ve çocuk edebiyatını konuştuk. 


” 


979 yılından beri kitap yazan Zuma Rossdale, £ 
esasında torunları olduktan sonra bu işe dört ©“ -# 
elle sarılıyor. Doğan Egmont tarafından yayın- > > 
lanan iki kitabıyla radarımızda. i 

ELLE: Çocuklar için yazma fikri nasıl doğdu? yl 
ZUMA ROSSDALE: Torunlarım olduktan sonra do 
onlar için bir şeyler yapma isteğinden doğdu. Çocuk edebiyatı o kadar da yabancım değildi. 1979'da 
çocuklar için yazarak yola çıkmıştım. Daha sonra da büyüklerden sıkıldıkça onlar için öyküler, masallar yazdım 
hep. Şimdi artık yalnız torunlarım için değil, tüm çocukları için yepyeni projeler peşindeyim. 

ELLE: Sizce çocuklar için yazılan bir öykünün olmazsa olmazları nelerdir? 

Z.R.: Çok katmanlı, zengin bir dil... Bence en önemli olan 
bu. Basit tümcelerle ilerleyen yalın kat bir anlatım, hızlı 
bir okumayı sağlar ama hepsi bu kadardır. Çocuğun kaç 
kitap okuduğu değildir önemli olan. 
O kitaplardan neler edindiği, oku- ii 
duğu kitapların ona ne vermek üze- FEYZA HEPÇLİNGİRLER 
re planlandığı, bu amacına ne ölçü- (b! AN ge 
de ulaşabildiği önemlidir. 

ELLE: Çocuklar için yazarken size ilham veren kaynaklardan biraz bahseder misiniz? 

Z.R.: Çocuklar için yazmanın ilhamını çocukların kendilerinden alı- 


yorum. Onların soruları, istekleri, merakları o kadar 
güzel ilhamlar veriyor ki insana. Olmaması gere- 


oluyor. Beylik yanlışları düzeltmek de edebiyattan bekleyeceğimiz bir çabayı gerektiriyor çünkü. 


7 ila | kenleri görüp bunları silmek için yazdığım da 
E 


r .. .. 
© GÜLÜNÇ DURUMLAR 


ELLE: Çocuklar için yazdığınız son iki kitabınız Doğan Egmont Yayıncılık tarafından yayınlandı. Bu kitaplardan bahseder misiniz? 

Z.R.: Kargalarla martıların paylaşamadıkları ağacı, bir ilkokulun bahçesinde görmüştüm. Olayı anlattıklarında 
bundan yola çıkarak ayrımcılığa vurgu yapan bir öykü 
kafamda oluşmaya başladı. Yazıya dökülerek son biçimini alan “Kara Kargalar ile Ak Martılar” çocuklara okunabileceği gibi, okumayı öğrenen çocukların kendilerinin 
de okuyabileceği güzel bir kitap oldu. “Ezber Bozan Ha- 
a tice Teyze” uzun zamandır sözlü ola- 
FEYZA HEPÇİLİNGİRLER © rak eleştirdiğim ezber düşkünlüğü- 
Kâh KARALAR müzün kurmacayla harmanlanmış 
WE AK MARTILAR biçimde verilmesini içeriyor. Bütün 
eğitimciler görünürde ezbere karşıdır ama pek çoğu ezberden başka öğretim yöntemi bilmez. Ben de bu ezberlerin gerçek olarak algılandığında 
ortaya çıkaracağı gülünç durumları 
göstermeye çalıştım. 
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